
Parel van het 
Brabantplein
pagina 8

STOP! 
Verkeersbrigade 
pagina 10

Wijk in beweging! 
Het belooft een mooie dag te worden voor Brabantpark en 
Heusdenhout. Voor het eerst één groot gezamenlijk festival. 
Naast leuke bewegingsactiviteiten en een markt met een keur 
aan leuke kraampjes staat er ook een heerlijke barbecue 
gepland. Als dat niet verbroedert?  
Lees er meer over op pagina 14.

Dichterbij huis
Hoe zorg je ervoor dat mensen die inmiddels een 
verblijfsvergunning hebben gekregen zich ook thuis gaan 
voelen in de wijk? Dat was het doel van Dichterbij huis...een 
activiteit van Vluchtelingenwerk. Of dat geslaagd is? Lees er 
meer over op pagina 4.

En verder o.a.: Avondvierdaagse gaat door | IKC Oase opent de deuren | Camelot Campus | Leystroom - aWay2Dance

Studeren in een
klooster?
Dat was vroeger eigenlijk heel normaal. Menig 
gymnasium en uiteraard ook de priesteropleidingen 
waren verbonden aan of gevestigd in een klooster.  
 
In het klooster in onze wijk komen nu heel andere 
onderwerpen aan bod. BUas (voorheen NHTV) heeft 
na een flinke renovatie eindelijk intrek genomen in dit 
bijzondere pand. U leest er meer over op pagina 12.
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Voorwoord
Het was even stil rondom Brabantpark Nieuws. Zoals 
u misschien weet komt dit blad enkel tot stand door 
vrijwillige inzet. En dat vrijwilligerswerk wordt gewoon 
soms een beetje teveel. Met mijn bedrijf gaat het goed, 
dat is fijn…maar mijn hobby…het maken van dit blad, 
sneeuwde daardoor een beetje onder.

Nu de rust langzaam weer wederkeert is het dan ook de 
hoogste tijd om die achterstand in te halen. Vandaar een 
extra dikke uitgave van Brabantpark Nieuws. Boordevol 
oudere en nieuwe verhalen over wat er speelt in onze 
wijk. Brenda is daarbij goed op dreef en vindt het nog 
lang niet klaar-over.. dus schreef ze een leuk artikel over 
de verkeersbrigade bij de Sint Josephschool, waar veel 
kinderen uit Brabantpark naar school gaan.

Ton ging samen met Brenda op bezoek bij de nieuwe 
bewoners van het klooster aan de Mgr. Hopmansstraat, daar 
heerst nu een heel andere orde dan we eerder belichtten in 

ons blad. En zelf mocht ik deelnemen aan een project van 
Vluchtelingenwerk Nederland. 
Dit alles en veel meer treft u aan in deze 22e uitgave van 
Brabantpark Nieuws. Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Leon Colbers 
Hoofdredacteur

Ik ben Yvonne van Merode en werk twee jaar als BOA voor 
de Gemeente Breda. Sinds maart 2017 zijn wij als team 
Zuid-Oost in de wijken werkzaam. Het gebied Zuid-Oost 
bestaat uit de wijken: Brabantpark, Heusdenhout, Sportpark, 
Zandberg, Ginneken, Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker, 
Ulvenhout, Bavel. Sinds april 2018 ben ik als WijkBOA 
aangesteld voor de wijken Brabantpark en Heusenhout. Ik 
ben het eerste aanspreekpunt voor deze wijken. 

Dat wil zeggen dat als men overlast ervaart door 
bijvoorbeeld campers/caravans/aanhangwagens die lang 
geparkeerd staan of overlast door jeugd, dit eerst aan 
mij gemeld wordt. De Wijkagenten Mirjam van der Vorst 
(Brabantpark) en Henk Woestenberg (Brabantpark) en Jelle 
Vingerhoets (Heusdenhout) hebben hierin dezelfde aanpak. 
Wij kijken eerst of een zaak bij ons, wijkzaken of een andere 
ketenpartner hoort. 

Hoort deze melding bij ons, dan handelen we hem af. 
Hoort de melding ergens anders, dan zorgen we dat deze 
op de juiste plek terecht komt. Naast WijkBOA ben ik ook 
JeugdBOA. Hiervoor heb ik een cursus gevolgd om jeugd 
op een goede manier te benaderen en om de verschillende 
manieren van opvoedstijlen te herkennen. 

In de Gemeente Breda zijn wij met zes jeugdBOA’s, die zich 
bezig houden met de jeugd op straat. In de reguliere dag-en 
avonddiensten nemen wij de overlastlocaties mee. Hierbij 
worden ook twee nachtdiensten in de maand gedraaid voor 
jeugdoverlast. Het werk doe ik met veel enthousiasme en 
ik ga graag een gesprek aan. Ik vind het heerlijk buiten op 
straat, in contact te zijn met mensen en mijn bijdrage te 
leveren aan een veilige leefomgeving voor inwoners van 

Breda en Brabantpark en Heusdenhout in het bijzonder. Wat 
er zo leuk aan is om Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
te zijn is dat elke dag anders is. Hiermee bedoel ik je weet 
niet naar welke melding je gestuurd wordt. Wij als afdeling 
Handhaving & Wijkveiligheid beschikken over een eigen 
meldkamer die uitkijk heeft op camera’s in de binnenstad 
van Breda. De meldkamer krijgt een melding binnen en 
hierop worden wij op straat aangestuurd.
Ik hoop als WijkBOA mijn bijdrage aan Brabantpark en 
Heusdenhout te kunnen leveren en hoop dat we er samen 
een mooie wijk van kunnen maken. 

Heb je een melding, dan kun je deze melden via de 
BuitenBeter app. Of neem direct contact met ons op via: 14 
076, facebook: gem. breda, twitter: @BOAbreda of Instagram: 
JeugdBOA_Breda.

Even voorstellen: Wijk-BOA 
Yvonne van Merode



  
 

 
 
 

 

 

Persoonlijke zorg, dicht bij huis  
en al meer dan 27 jaar ervaring! 

Verloskundigenpraktijk ienova 
Maartje Huver en Ineke Oomens 

Onze spreekuur locaties 
Wilhelminapark 9, 4818 SL Breda 
Brabantplein 36, 4817 LR Breda 

 
Altijd bereikbaar op 
06 - 5100 7769 
info@ienova.nl 
www.ienova.nl 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 SPORTPARK

OF GA RECHTSTREEKS NAAR 

AL MEER DAN 2 JAAR SAMENWERKINGSPARTNER VAN NAC

Het was even spannend na afloop van de vorige editie... zou 
er wel een nieuwe Avondvierdaagse komen in Breda-Oost, na 
de mededeling dat het huidige bestuur wil gaan stoppen?!  
De oproep om nieuwe kandidaten te werven voor de 
organisatie heeft gelukkig volop effect gehad! Een nieuwe 
lichting bestuursleden is inmiddels druk bezig om samen 
met het afzwaaiende bestuur de editie 2019 te organiseren. 
Dit sportieve en gezellige familie-evenement zal dit jaar 
plaatsvinden van 18 t/m 21 juni 2019.

Zet de data alvast in uw agenda, opdat u dit leuke evenement 
niet zal missen. Iedereen is welkom om deel te nemen! 
Dit jaar kan er, net als voorgaande jaren, gekozen worden uit 

vier afstanden: 2,5 km - 5 km - 7,5 km en 10 km. 
We hopen jullie allemaal te zien aan de start! Tevens zijn wij 
altijd op zoek naar enthousiaste en vitale vrijwilligers om 
tijdens het evenement te helpen bij o.a. het regelen van het 
verkeer, het bemannen van stempelposten, het uitdelen van 
versnaperingen en het opbouwen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mirjam 
Frijters 076-581 26 36 of Anke Verhagen 06-51 70 62 43

Volg de Avondvierdaagse Breda-Oost op Facebook: 
www.facebook.com/a4dbo  
(Binnenkort ook via www.a4dbredaoost.nl)

Avondvierdaagse gaat door!



Vijf zaterdagen op een rij creatief 
aan de slag gaan om elkaar beter te 
leren kennen. Dat was het idee achter 
“Dichterbij Huis.” In de septembereditie 
van Brabantpark Nieuws deden we een 
oproep om hier aan deel te nemen. 
Massaal gehoor werd er niet aan gegeven, 
maar toch begonnen we met een leuke 
club op 6 oktober aan dit avontuur.  
 
De knusse Buurtzaak aan de Teteringsedijk was al die weken 
onze thuisbasis. In deze kleinschalige huiskameromgeving 
kon iedereen elkaar leren kennen. Telkens met koffie, 
thee en vaak met iets lekkers erbij maakte het tot een 
vertrouwd geheel met elkaar. Het idee van het concept is dat 
statushouders in contact komen met de lokale bevolking. 
Onder vakkundige leiding van kunstenares Cecile Verwaaijen 
leerden we elkaar inderdaad beter kennen. Dat begon 

confronterend door elkaar te gaan tekenen. Eén minuut naar 
iemand kijken, het lijkt kort, maar toch is dat als je er aan 
begint best lang. Je tekent iemand puur door te observeren.
Niet iedereen lukte het even goed, maar toch kwamen er een 
aantal heel treffende portretten uit.

Echt leuk wordt het wanneer je iemand ook wat vragen kunt 
stellen. Voor mij was het Ahmed en eigenlijk leerde ik hem 
kennen door de tegenvragen die hij me stelde. Of ik ook 
heimwee had naar mijn geboorteplaats en waarom ik het 
hier zo fijn vond? Hij legde het vast in een portret waarin mijn 
geboortedorp een rol speelde. Ik koos ervoor om hem in zijn 
huis in Breda af te beelden na een drukke dag voor de tv, 
kijkend naar National Geographic.
Eén van de zaterdagen werkten we tegeltjeswijsheden uit. 
Naast het bedenken en erover praten moesten die tegeltjes 
natuurlijk ook vormgegeven worden. De één koos voor het 
typische delftsblauw, de ander maakte er juist een bont 
geheel van. 

Naast losse opdrachten mochten we ook in een groep 
aan een gezamenlijk schilderij werken. Ieder stopte er 
zijn verhaal in, maar uiteindelijk bleken die verhalen best 
wel overeen te komen. Voor onze groep was het zo dat we 

DICHTERBIJ HUIS
Creatief elkaar leren kennen

Tekst: Leon Colbers
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allemaal een weg hadden afgelegd om in Breda samen te 
komen. Voor de één was die weg wat langer en was geweld het 
motief, voor de ander was studie of werk van de partner weer 
de reden om naar Breda te verkassen. Belangrijkste conclusie 
was dat we blij waren om in Breda te kunnen wonen en we zo 
samengebracht werden. De slogan van de stad: “Breda brengt 
het samen” was dan ook de beste titel voor ons gezamenlijke 
schilderij.

In de vierde week maakten we als groep een uitstapje en 
bezochten we een kunstenares uit de wijk. Samen liepen 
we vanuit de Buurtzaak naar het bedrijventerrein aan de 
Teteringsedijk. Daar werden we hartelijk ontvangen door 
Noortje Haegens. Na de ontvangst en uitleg over wat ze deed 
en waar ze mee experimenteert, mochten we ook nog eens 
zelf aan de slag. Iedereen kreeg een vel en mocht daar een 
compositie op maken van bladeren en bloemen. Noortje 
schoof de vellen vervolgens onder een lamp en daarna 
dompelden we één voor één de vellen in een waterbak. De 
speciaal behandelde vellen kleurden prachtig blauw op. 
Deze techniek, Cyanotypie genaamd, is één van de oudste 
fotografietechnieken en Noortje maakt hier de prachtigste 
creaties mee. En ook wij maakten zo ieder een eigen 
kunstwerkje voor thuis aan de muur. 

Als afsluiting van het hele traject was er op de laatste zaterdag 
een mini-expositie. Alle gemaakte kunstwerken werden 
tentoongesteld in de Buurtzaak en vrienden en bekenden 
kwamen langs om al dat fraais te aanschouwen. Tientallen 
verhalen in beeld verstopt als een mooi einde van deze weken 
samen.

Heeft dit alles nu bijgedragen aan de totstandkoming 
van verbindingen tussen statushouders en autochtone 
Nederlanders? Wellicht iets, maar daarvoor is eigenlijk meer 
nodig. Een langere periode en wellicht met meer wisselende 
activiteiten in kleine groepen. Koken voor elkaar, samen 
naar een concert gaan of een andere activiteit. De tijdspanne 
zoals die nu gold is gewoon wat te kort om echt verbindingen 
te creëren. Wat zou het mooi zijn als wijkbewoners dat zelf 
zouden initiëren.



Voor wie regelmatig op de Beverweg 
of Teteringsedijk komt moet het zijn 
opgevallen…daar is iets gaande! De oude 
panden die op deze locatie stonden te 
verkrotten zijn gesloopt. En het is nu 
ook al duidelijk zichtbaar wat er gaat 
komen. Nadat Camelot de gronden en 
ontwikkeling van VolkerWessels heeft 
gekocht is het startsein gegeven om aan 
de slag te gaan. Op deze locatie ontstaat 
daardoor nu langzaam een campus voor 
studenten. Met de grote hoeveelheid 
studenten die zoeken naar woonruimte 
in Breda is de Camelot Campus 076 
Beverweg een welkome aanvulling in het 
aanbod van betaalbare en kwalitatieve 
huisvesting.

De campus, ontworpen door EGM architecten, is een 
ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed. De studio’s 
zijn volgens het Camelot Campus concept eigentijds en 
volledig gestoffeerd en gemeubileerd. Ze verschillen 
in grootte tussen de 24m2 en 36m2. Daarnaast is 
Campus 076 Beverweg voorzien van een lounge- en 
ontmoetingsruimte, een wasserette, een private tuin, een 
inpandige fietsenstalling en een parkeerplaats, welke aan de 
achterzijde (tussen de campus en de Aldi ontsloten wordt. 
Eind 2020 zullen de woningen gereed zijn voor bewoning.
De bouw van de studentenwoningen aan de Beverweg 
is in handen van Aannemersbedrijf Van Agtmaal (net 
als VolkerWessels Vastgoed onderdeel van Koninklijke 
VolkerWessels).

Woonkans voor studenten
Marcel Schipper van VolkerWessels Vastgoed: “Wij zijn 
opgetogen dat Camelot deze locatie verworven heeft voor 
de ontwikkeling van Campus 076 Beverweg. De locatie 
is strategisch gelegen naast Breda University of Applied 
Sciences (NHTV) en biedt een woonkans voor maar liefst 120 
studenten. Zij hebben een specifieke woonbehoefte waar 
Camelot met het wonen op maat goed op inspeelt.”
In 2011 is Camelot gestart met de realisatie van het eerste 
Camelot Campus concept met de transformatie van een 
voormalig kantoorgebouw in Eindhoven. Inmiddels hebben ze 
dit concept verder uitgerold in Amsterdam, Arnhem, Breda, 

CAMELOT 
CAMPUS
Door: Camelot, geredigeerd door Leon Colbers

Nieuw studentencomplex 
verrijst aan de Beverweg
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Delft, Deventer, Eindhoven, Enschede, ’s Hertogenbosch, 
Helmond, Leiden en Utrecht.

Comfortabele ingerichte studio’s 
Olaf Terpstra van Camelot: “Dit is alweer een prachtig micro-
living project dat we gaan realiseren. We zien dat de vraag 
naar betaalbare én volledig ingerichte studentenhuisvesting 
blijft groeien in de grote steden. Met de komst van de Camelot 
Campus nemen we een stukje van het tekort hiervan weg. 
Duizenden jongeren en studenten wonen nu in comfortabele 
studio’s. Door dit gemak kunnen ze zich volledig op hun studie 
richten.” 

Buurt 
Als wijk komen we er niet omheen dat studenten gehuisvest 
moeten kunnen worden met Avans Hogeschool en BUas in de 
directe omgeving is Brabantpark een logische vestigingsplaats. 
We hopen dat door dit soort projecten de overlast van 
kamerbewoning in reguliere straten afneemt en dat de nieuwe 
studenten een welkom thuis zullen vinden op deze campus en 
in onze diverse wijk.

Meer informatie? 
Zodra de woningen in de verhuur komen wordt er o.a. 
geadverteerd op de website: www.cameloteurope.com
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Iedereen die wel eens op het 
Brabantplein komt, kent het. Het 
kleine groene gebouwtje midden op 
het plein: Dönerland. Het kan u dan 
ook niet ontgaan zijn dat dit knusse 
eettentje afgelopen najaar plaats heeft 
gemaakt voor een mooi, ruim en modern 
etablissement.

Van klein naar groot
Het originele groene gebouw, Dönerland, sierde het plein 
sinds 2000. In 2002 wisselde het van eigenaar. Sindsdien is 
Atik Tahib trotse uitbater van dit compacte eettentje.
Hij werkte hard en veel, vaak zes of zeven dagen per week 
tot twaalf uur per dag. De klanten waren tevreden over de 
service en zeer te spreken over de kwaliteit van het eten. Het 
werd dan ook geleidelijk steeds drukker en de klanten zelf 
vroegen Atik of hij nog niet dacht aan uitbreiding.

In 2014 trok hij de stoute schoenen aan en ging in gesprek 
met de gemeente om uitbreiding aan te vragen. Dat bleek 
nog niet zo makkelijk. Pas 3 jaar later, in 2017, kreeg hij 
toestemming om een groter pand te bouwen.
Hij werkte zelf mee aan het ontwerp en aan de bouw, en 
in augustus 2018 kon hij zijn klanten verwelkomen in het 
prachtige nieuwe Dönerland.

Transformatie
Het is er ruim, licht, schoon en gezellig. Het aanwezige 
personeel is vriendelijk en druk in de weer met het 
bedienen van de klanten. Waar in het oorspronkelijke 
gebouw maximaal vijf mensen op een kruk konden zitten 
en vijf mensen staan, is er nu meer dan voldoende ruimte 
voor zestien zitplaatsen en achttien wachtenden. Het pand 
beschikt over een dames- en herentoilet, er zijn een vriezer, 
een koelcel, opslagruimte en genoeg werkruimte voor het 
personeel.

Niet iedereen was blij met de uitbreiding. Tijdens de bouw 
kreeg hij een klacht van een van de omwonenden. De klacht 
werd door de gemeente echter ongegrond verklaard en de 
bouw kon worden voltooid.
Verder heeft hij overwegend positieve reacties ontvangen. 

De parel op het Brabantplein
Interview en tekst: Brenda Roels
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Zijn collega winkeliers op het plein reageerden 
enthousiast en feliciteerden hem zelfs met taart en 
bloemen. Klanten lopen af en aan en het publiek is 
nu een stuk breder geworden. Waar het eerst vooral 
jongeren waren die zijn zaak bezochten, komen nu hele 
gezinnen eten.

Met aandacht en liefde
Atik is dik tevreden met wat hij heeft bereikt. Ruim 
21 jaar geleden kwam hij vanuit Afghanistan naar 
Nederland. Van het geld dat hij verdiende met het 
werken in een shoarmazaak, kocht hij samen met 
zijn broer Dönerland. “Ik kom uit een familie van 
ondernemers”, vertelt hij, “en wilde graag de sprong 
wagen om een eigen zaak te beginnen”. 

“Ik heb altijd aandacht voor de klant. Meer dan voor 
mezelf”, lacht hij. En als mensen hem vragen hoe het 
toch komt dat het eten zo goed smaakt, is zijn antwoord: 
“Omdat ik het met liefde voor jullie klaarmaak!” Atik is 
duidelijk trots op zijn zaak en een tevreden man. Een 
foto van het originele groene gebouwtje prijkt aan de 
muur. Het is getransformeerd tot een pareltje midden op 
het grote plein.

Sinds 2000 stond dit groene gebouwtje op het 
Brabantplein. Het eten was er net zo smakelijk, maar 
het nieuwe gebouw biedt toch heel wat meer comfort.

.

                            



Als u ’s ochtends of ’s middags wel eens 
door de Ceresstraat rijdt, heeft u ze vast 
al eens gezien. De grote oranje pionnen bij 
de basisschool Kbs St. Joseph. 
Het zijn de verkeersbrigadiers die zorg 
dragen voor het veilig oversteken van de 
kinderen.

Sinds drie jaar worden de kinderen van de Kbs St. Joseph 
dagelijks begeleid om op een veilige manier op school te 
komen. De school heeft namelijk een heuse verkeersbrigade. 
Deze bestaat uit ouders en grootouders die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor de veiligheid van de kinderen.

Hierover ga ik in gesprek met mama Yvette en mama 
Samya, beiden actief als verkeersbrigadier, en meneer Erik, 
conciërge en coördinator van de verkeerbrigade.

Toegenomen verkeersdruk
In de afgelopen jaren is er behoorlijk wat bouw-bedrijvigheid 
geweest rondom de school. Afgesloten straten, werkverkeer 
en verkeersdrukte maakten dat de verkeersveiligheid 
behoorlijk onder druk kwam te staan.
Om de schoolgaande jeugd en hun ouders enigszins te 
kunnen begeleiden in hun gang naar en van de school, 
besloot conciërge Erik om hier zelf een actieve rol op straat 

in te nemen. Zeker anderhalf jaar stond hij dagelijks buiten 
de school om de boel in goede banen te leiden.

Mede op advies van de wijkagent ontstond het plan om 
Eriks goede werk meer te formaliseren in de vorm van een 
verkeersbrigade. Hier bleek zeker animo voor te zijn. Ouders 
en grootouders schaarden zich achter het plan en stelden 
zich beschikbaar als verkeersbrigadier.

Strak geregeld
Inmiddels bestaat de brigade uit 10 vrijwilligers en 2 
werknemers van de school. Zowel in de ochtend als in de 
middag nemen zij hun positie in naast de school, gehuld 
in opvallend oranje en voorzien van stopbord en fluitje. 
Allen hebben een opleiding gevolgd in de vorm van een 
uitvoerige instructie en allen zijn officieel beëdigd door de 
burgemeester.

Er is een standaardroute ingesteld die de fietsers 
op een veilige manier naar de oversteekplaats leidt. 
Automobilisten worden waar nodig aangesproken op onveilig 
verkeersgedrag. “Mensen zijn zich niet altijd bewust van het 
feit dat ze gevaarlijk bezig zijn”, zo vergoelijkt Erik. “Wanneer 
je ze er op een vriendelijke manier op wijst, staan mensen er 
meestal wel voor open.”

Mocht er toch een vervelend incident voorvallen, wat zo af 
en toe wel gebeurt, is er direct contact met de wijkagent. 
Betrokkenen kunnen dan worden aangesproken of zelfs 
worden bekeurd.

STOP!
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Door: Brenda Roels

Voor de verkeersbrigadier



STOP!
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De verkeersdrukte neemt nog altijd toe, met name in de 
ochtenduren. Er wordt dan ook continu nagedacht over 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Ook is hierover steeds 
overleg met de gemeente en wordt onder andere nagedacht 
over verkeersremmende maatregelen. In het belang van de 
schoolkinderen en in het belang van de veiligheid in de wijk.

Kleine moeite, veilig gevoel
“Het kost echt niet veel tijd,” zo benadrukken mama Yvette 
en Samya. “In totaal ben je een kwartiertje per keer bezig en 
iedereen kan aangeven hoe vaak je wil of kan komen.” Alles 
wordt in onderling overleg gepland en er wordt regelmatig 
samen geëvalueerd. Bovendien is er altijd ruimte voor een 
bakje koffie en is het ook nog eens heel gezellig met elkaar.

Het initiatief wordt gewaardeerd en gedragen door ouders 
en buurtbewoners. Meestal wordt er positief gereageerd als 
mensen even moeten stoppen voor de overstekende kinderen. 
Soms is er ook irritatie of wordt er geagiteerd gereageerd. “Met 
wat humor en een kwinkslag kun je dit over het algemeen goed 
pareren,” zo vertellen de brigadiers.

De verkeersbrigade is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een stukje 
verkeersveiligheid in de wijk. Ouders, grootouders, maar ook 
betrokken buurtbewoners zijn van harte welkom.

Dus vindt u de veiligheid in de wijk belangrijk en heeft u 
daar best wel een kwartiertje tijd voor over, meldt u aan als 
verkeersbrigadier bij de Kbs St. Joseph via  
Kbsstjoseph_info@inos.nl.

aWay2Dance - Danslessen 
voor meer balans en vitaliteit

Dans in 
beweging!

PMC Heusdenhout
Wilderen 2
4817 VG
Breda

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46
4847 DK 
Teteringen

De Leystroom
Lage Kant 60
4817 GG
Breda

Voor meer informatie, kijk op onze website www.dbcplexus.nl



Twee jaar geleden betraden we de statige 
ingang van het toenmalige klooster Maria 
Mater Dei. Nu lopen we de campus op 
van Breda University of Applied Sciences. 
De nieuwe, hoge en brede doorgang van 
het kloostergebouw is nog niet helemaal 
voltooid, maar straalt toch al allure uit. 
De doorgang is namelijk geïnspireerd 
op de imposante passage van het 
Rijksmuseum. Als we de grote 
ruimten aan weerszijden van de entree 
binnenlopen, maakt de smaakvolle en 
vaak speelse inrichting indruk. Alleen 
enkele metershoge planten zouden 
kunnen herinneren aan het feit dat deze 
enorme zalen nog niet zo lang geleden de 
binnentuinen van het klooster waren. 

Toen en nu
Waar in vroeger tijden zusters baden, lazen en zich 
ontspanden, zitten nu studenten in comfortabele zithoeken 
in groepjes te praten of op hun laptop te werken. Midden 
vorige eeuw klonk hier nog Latijn of Gregoriaans, nu wordt er 
veelal in de Engelse taal gecommuniceerd. Toch herinneren 
nog veel elementen aan het kloosterleven en het gebouw is 

nagenoeg helemaal intact gebleven. Dat was een voorwaarde 
voor de verbouwing, het gebouw is immers een gemeentelijk 
monument. Enkele jaren geleden vertelden zusters ons over 
het afscheid van hun dierbare klooster en hun verhuizing. 
Nu vroegen wij studenten hoe zij deze toch wel bijzondere 
entourage ervaren. Wat vinden zij van de locatie en hoe is het 
voor hen om te werken en te studeren in een gebouw waar 
vroeger serene en gewijde rust heerste?

Nieuwsgierig
Niet eens alle studenten kennen de achtergrond van het 
gebouw waar ze nu studeren. De mooie oude originele 
elementen van het klooster vallen alleen diegenen op die 
daar ook oog voor hebben. De studenten van de opleiding 
Tourism Management waren eerder gehuisvest aan 
de overkant van de Mgr. Hopmansstraat. Zij hebben de 
transformatie zien gebeuren. Merel, Emma en Remko 
nemen graag even wat tijd om over de nieuwe huisvesting te 
praten.
 
“Vroeger had je niet eens in de gaten dat het klooster 
zo dichtbij was,” merkt Remko op. Nu ook de straat is 
aangepakt, is het meer één geheel en lijken de gebouwen 
dichter bij elkaar te liggen. Alle drie zijn ze het erover eens 
dat de oorspronkelijke bestemming van het gebouw, het 
klooster, aan de buitenkant nog goed te herkennen is. Aan de 
binnenkant ziet alles er strak en modern uit. De studenten 
vragen zich dan ook af hoe het er hiervoor uitgezien heeft. 
Dat ze gezellig samen koffie drinken in de oude kloostertuin, 
hebben ze niet eens in de gaten. “Het zou leuk zijn als 
er meer foto’s komen van het oorspronkelijke gebouw,” 
daarover zijn ze eensgezind.

Historie uitdragen
Ook Malu, studente Hotel Management, denkt daar zo 
over. “De historische betekenis van deze plek zou meer 
uitgedragen mogen worden,” zo is ze van mening. In de 

Waar eens de zusters schreden...
Door: Brenda Roels & Ton Dunk
Fotografie: Andy van Tilborg
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foto’s aan de wanden komen de oude en de nieuwe bewoners 
samen, dat is zeker bijzonder. Toch zou ook zij meer willen weten 
over de achtergrond van deze bijzondere plek. Het restaurant van 
de hotelopleiding, waar ze nu werkt om het vak te leren, is voor 
iedereen toegankelijk. Buurtbewoners zijn van harte welkom. 
“Het zou toch leuk zijn als je dan ook met deze mensen over de 
geschiedenis van deze plek kunt praten. Laatst kwam hier een 
mevrouw die vertelde dat ze hier had gewoond,” zo vertelt Malu. 
Nu snapt ze dat dit een van de zusters geweest moet zijn, die een 
oogje in het zeil houdt in haar huis van weleer. “Ontroerend en 
mooi,” vindt Malu.

Toekomstmuziek
Ten tijde van het interview maakten boorgeluiden vanuit de 
kapel duidelijk dat aan dit gedeelte van het kloostergebouw nog 
volop gewerkt werd. Ook hier streeft men zoveel mogelijk naar 
behoud van de oorspronkelijke vorm en indeling van de ruimte. 
(Na een recent bezoek kunnen we constateren dat na al die 
werkzaamheden dat meer dan gelukt is). De kapel doet inmiddels 
dienst als collegezaal en is voor docenten en studenten the place 
to be. Hier worden lezingen gehouden en diploma’s uitgereikt. Ook 
het grote orgel is tot opluchting van de zusters behouden gebleven 
en kan wellicht de feestelijke diploma-uitreikingen luister 
bijzetten. Maar dat is vooralsnog toekomstmuziek!

Waar eens de zusters schreden...

De campus is meer dan het klooster
Met de ingebruikname van het klooster is een 
belangrijke stap gezet in de campusontwikkeling 
van Breda University of Applied Sciences. Maar 
de  campus is meer dan het klooster. Direct na 
de zomer is gestart met de verbouwing van het 
voormalige hoofdgebouw, waar onder andere 
het innovatiecentrum een plek krijgt. Als laatste 
staat de renovatie gepland van het pand dat 
langs het water van de Leystroom staat. In dit 
gebouw worden naast onderwijsfaciliteiten ook 
sportvoorzieningen gerealiseerd. Ook het terrein 
wordt nog verder aangepakt. Infrastructuur 
en parkeervoorzieningen worden aangelegd, 
bomen worden geplant en er komen gras- en 
sportvelden. De komende tijd staat dus nog in het 
teken van bouwen. U kunt de campusontwikkeling 
volgen via campus.buas.nl.



Op zaterdag 15 juni vindt er vanaf 11.00 
uur een groot wijkevenement plaats 
precies op de grens tussen de wijken 
Heusdenhout en Brabantpark: Wijk in 
beweging. 
Voetbalclub PCP en Jeka Honkbal hebben 
de handen ineengeslagen en organiseren 
op hun terreinen een leuke dag vol 
uiteraard sport en spel, maar met nog 
heel veel meer activiteiten.
Warm welkom
Het leuke van deze dag is dat het een mix is van het oude 
Sport en Spel, Heusdenhout Festival en Brabantpark 
Festival. Zo worden er diverse workshops en clinics 
gegeven op sportief gebied en kan de jeugd zich heerlijk 
uitleven bij diverse sporten en spellen, springkussens, een 
voetbalschool en het nieuwe baseball5 straatspel.
Niet alleen voor de jeugd zijn er activiteiten opgezet, maar 
ook voor volwassenen (vanaf 16 jaar) is er vanalles te 
beleven, waaronder een stormbaan van maar liefst 40 meter 
en een leuke sportieve zeskamp waarvoor je je als individu 
kunt inschrijven maar ook als groep.
Voor senioren van 55+ zijn er walking football, een bean bag 
toss clinic en gratis fitheidstesten.

Mensen door middel van beweging met elkaar in contact 
brengen en verbindingen creëren is het mooie uitgangspunt 
van deze dag. Maar ook als je je wat minder goed kunt 
bewegen of gewoon niet zo sportief bent aangelegd is er 
genoeg te doen. Te denken valt aan 80 meter kramen met 
zeer diverse standhouders, een loterij waar leuke prijzen 
te winnen vallen, live muziek, lekkere eettentjes en een 
heerlijke barbecue. 

Alles op een rijtje: 
 
Voor de jeugd                                 
   
• Leeftijd vanaf 6 t/m 15 jaar
• Van 11.00 tot 13.30 uur 
• Deelname gratis
• Diverse sporten en spellen en clinics
• Gratis verrassingspakket  - Alleen bij vooraf inschrijven
• Leuke prijzen te winnen  (o.a. kaartjes voor NAC, 

sport tegoedbonnen en meer) 

Volwassenen
 
• Leeftijd vanaf 16 jaar
• Van 14.00 tot 17.00 uur 

Deelname € 15,- per persoon inclusief BBQ en 
consumptiebonnen

• Inschrijven per team van 5 tot 8 personen
• Inschrijven als individu is ook mogelijk 
• Diverse sporten en spellen en attracties
• Leuk prijzen te winnen

BEWEGING 
WIJK IN
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Groot wijkevenement 
op 15 juni
Door: Ricky Zager



Senioren 

• Alle leeftijden vanaf 55 jaar
• Van 14.00 tot 16.00 uur 
• Deelname € 15,- per persoon inclusief BBQ en 

consumptiebonnen
• Inschrijven per team van 5 tot 8 personen
• Inschrijven als individu is ook mogelijk 
• Professionele begeleiding van gediplomeerde trainers
• Maak kennis met walking football en/of Been Bag Toss
• Gratis fitheidstesten
• Aanmelden is gewenst

 

Meer informatie 
Kijk op www.wijkinbeweging.nl voor meer 
informatie en om je in te schrijven.
Graag tot 15 juni!



Tijdens de oorlog was er van Brabantpark 
nog helemaal geen sprake. Grote 
delen van onze wijk behoorden voor de 
oorlog tot de gemeente Teteringen (de 
buurtschap Teteringsedijk / Driesprong) 
en het dorpje Heusdenhout. Omdat in de 
laatste uitgave van Heusdenhout Nieuws 
een artikel stond dat met name gaat 
over het gedeelte dat in Brabantpark ligt 
hebben we als redactie besloten dat over 
te nemen. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat onze 
regio werd bevrijd en er -althans hier- een 
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Eind oktober 1944 was het zover. Het 

aantal personen dat die gruwelijke 
periode bewust heeft meegemaakt wordt 
allengs kleiner. Toch is het van belang om 
de ervaringen uit die tijd te delen met hen 
die na ons komen. De geschiedenis vormt 
immers blijvend en bij uitstek een bron 
om van te leren. In de vroegere
Heusdenhoutsestraat, in het westelijke 
deel van Heusdenhout dat per 1 januari 
1942 tot Breda ging behoren, bracht Henk 
van Gils tot 1953 zijn jeugdjaren door. 
Hieronder vertelt hij zijn herinneringen 
aan de oorlogstijd. 

De Vlucht
“Bij de Bevrijding begon de Oorlog,” de titel van dit boek van 
Paul de Schipper, kan ik zeer goed plaatsen als ik terugdenk 
aan mijn eigen kinderjaren. Van de oorlog merkte je in het 

Brabantpark?
Door: door Heemkundekring Paulus van Daesdonck 
Geredigeerd en aangevuld door Leon Colbers

In de oorlog
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Brabantpark?

Heusdenhout van toen niet veel. Hoewel…, op 12 mei, na de 
inval van de Duitsers, besloten mijn ouders, toen woonachtig 
in de Heusdenhoutsestraat niet ver van de Teteringsedijk, 
evenals alle inwoners van Breda, de vlucht te nemen. Omdat 
Heusdenhout toen nog een zelfstandig dorp was, waren 
wij niet onderworpen aan de regels van Burgemeester van 
Slobbe van Breda. Wij konden zelf bepalen waarheen wij 
wilden gaan. Het werd de boerderij De Eykberg in Bavel waar 
mijn tante woonde. Na een verblijf van enkele dagen zijn 
wij al teruggekeerd. Ons huis stond nog gewoon overeind. 
Het had geen schade opgelopen. Alleen de achterdeur was 
opengebroken en alles wat in de kelder in weckflessen stond, 
zoals fruit van eigen bodem en alles van het varken, dat door 
Kees Kerremans in het najaar daarvoor aan huis was geslacht, 
was uit de kelder verdwenen. Door wie gestolen…? Het laat 
zich raden!

Radio
De Duitsers vonden het blijkbaar niet nodig ons dorp vaak te 
bezoeken. Wij hebben ze tijdens de bezettingsjaren niet vaak 
gezien, al moesten wij natuurlijk wel ons onmisbare bezit, 
onze radio, inleveren. Daaraan viel moeilijk te ontkomen 
omdat in onze buurt mensen woonden die bij de NSB waren. 
We bleven daardoor verstoken van betrouwbaar nieuws. 
Ofschoon….het nieuws van Radio Oranje vanuit Engeland op 4 
september 1944, waarin werd beweerd dat de bevrijders al in 
Breda waren, heeft mijn ouders flink opgebroken. 

1

2

Wat is waar? 

Bovenstaande kaart toont “Brabantpark“ 
rond 1940. Wie goed kijkt herkent 
de net voltooide Loopschansstraat, 
De Teteringsedijk, Tilburgseweg en 
Oosterhoutseweg.  
 
1. De Heusdenhoutsestraat begon 
destijds al op de Teteringsedijk. Hier 
woonden de familie van Gils tot 1953. 
Momenteel rest er nog een heel klein 
stukje van dit straatje. Zie de foto op de 
volgende pagina.

2. De parochiekerk Onze Lieve Vrouwe 
van Goede Raad waar de de familie van 
Gils naar toe ging was gesitueerd op 
deze Driesprong. De naam van het deel 
van deze wijk verwijst letterlijk naar de 
driesprong van wegen richting Tilburg, 
Oosterhout en Breda. Hoe de kerk eruit 
zag en wat er nu op die plek te vinden is 
treft u aan op pagina 19.
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Fahrrad
Op dinsdag 5 september 1944, later Dolle Dinsdag genaamd, 
sloegen de Duitsers en hun trawanten op de vlucht, en alles 
en iedereen was in rep en roer. Mijn vader achtte het toen 
veilig genoeg om zijn fiets, die hij in het schuurtje de hele 
oorlog in het stro verborgen hield, tevoorschijn te halen om 
bij bakker Welten die op de Teteringsedijk woonde, te gaan 
kijken of daar misschien nog wat brood te halen was. Bij 
terugkeer thuis zette hij zijn fiets tegen de appelboom op 
het erf en ging binnen vertellen dat hij nog een halfje had 
kunnen krijgen. 

Meteen daarna trof hij echter buiten twee jonge Duitse 
soldaten op de vlucht, bij zijn fiets. Omdat mijn vader tijdens 
de oorlog bij bierbrouwerij de Drie Hoefijzers onder een 
Duitse directie had moeten werken, begreep hij meteen wat 
de mannen zeiden: “Wir wollen das Fahrrad haben.” In zijn 
eigen Duits legde mijn vader hen uit dat hij die fiets nodig 
had om elke dag naar zijn werk te rijden in Breda. Maar daar 
maalden die twee niet om. Mijn vader gooide het razendsnel 
over een andere boeg toen hij een paar van onze kippen 
over het erf zag lopen. En weer in zijn eigen Duits vroeg hij 
of ze “vielleicht Hunger hatten.” Hij kon dan wel voor “Eier” 
zorgen. Hij had geluk. Sie wolten gerne Eier haben! 

Die moest vader dan wel even bij overbuurman Sterkens 
halen, want zijn eigen eieren waren voor de kinderen. De 
Duitsers hadden daar begrip voor. Mijn vader pakte binnen 
een tas, sprong op zijn fiets en zei: “Ik ben zo terug.” De twee 
soldaten gingen op de regenput zitten, maar…. vader Van 
Gils was weg en bleef weg! Mijn moeder begreep al gauw dat 
dit niet goed zou gaan. Zij haalde ons langs de achterdeur 
naar binnen en langs de voordeur stuurde ze ons eruit. “Ga 
maar bij de buurkinderen spelen,” kregen wij te horen. Om 
een lang verhaal kort te maken: de soldaten bleven een dik 

half uur wachten en begrepen wel dat ze ertussen genomen 
waren. En omdat moeder zich ook niet meer liet zien, zijn 
ze vertrokken zonder Fahrrad en zonder Eier. Vader was 
die avond pas laat thuis en heeft uit veiligheidsoverweging 
die nacht in de schuur in het hooi geslapen. Maar de twee 
Duitsers zijn niet meer teruggekomen.

Baby-zusje redt situatie
Een zeer gevaarlijke situatie ontstond toen op een dag een 
Duitse officier bij ons aanbelde. Hij had de opdracht om te 
bekijken of onze woning geschikt was om Duitse soldaten 
in te kwartieren. Als iets mijn vader tegenstond dan was het 
wel de Moffen op welke manier dan ook te helpen. Met grote 
tegenzin moest hij de bezoeker wel binnenlaten. 

Deze begon met het bekijken van de beschikbare ruimte 
en begon al snel vragen te stellen. “Is er koud en warm 
stromend water aanwezig in deze woning?” Mijn vader met 
zijn opgedane kennis van de Duitse taal begreep wel wat 
die Duitser wilde weten. Hij nam hem mee naar de keuken 
en legde uit dat, door de zwengel van de pomp te bewegen, 
ijskoud water uit de grond kon worden opgepompt en door 
de koperen kraan kon worden afgetapt. Vervolgens duidde 
hij in “zijn Duits” hoe daarna met een grote ketel en de 
plattebuiskachel warm water kon  worden verkregen. 

Daarna kwam hij met een grote zinken wasteil tevoorschijn, 
waarin wij kinderen elke zaterdag werden gebaad. De 
Duitser begreep het wel en wilde daarna weten waar de wc 
zich bevond. Hij keek zeer verbaasd toen mijn vader hem 
mee naar buiten nam en naar de schuur liep om hem daar 
binnen de wc te wijzen. Hij zag daar een houten poepdoos 
met deksel om af te sluiten, repen krant als wc papier en 
een emmer water om door te spoelen. 
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Mijn vader keek daarna eens naar het gezicht van de Duitser 
en dacht: die houdt het nu wel voor gezien. Maar nee… tot 
grote schrik, en niet alleen van mijn vader, wilde hij ook de 
zolder nog zien. Dus terug naar binnen, tweede deur links, 
via het kleine trapje kwamen ze in de opkamer. Dit was de 
slaapkamer van mijn ouders, waar mijn moeder nog in het 
kraambed lag na de geboorte van mijn jongste zusje (geb. 22 
sept 1944), dat onder de trap die naar de zolder ging, in haar 
wiegje lag te slapen. Onder het gewicht van die zware Duitse 
soldatenlaarzen kraakte de trap toen hij  op de eerste trede 
stapte, dusdanig hard dat de kleine wakker schrok en hard 
begon te krijsen. 

Dit was voor de Mof de druppel die de emmer deed 
overlopen. Een krijsende baby was blijkbaar te veel. Hij 
keerde op zijn schreden terug en mompelde:” Es ist 
unmöchlich hier.” Hij verliet ons huis en verdween van het 
erf. Die beslissing is bij mijn weten de enige keer geweest 
dat mijn vader het met een Duitser eens was. Hij slaakte 
een zucht van verlichting. Mijn moeder begon hardop te 
huilen toen onze onderduiker, die al die tijd op zolder diep 
weggedoken in de spekkuip had gezeten, trillend en bevend 
tevoorschijn kwam. Als hij was gevonden……?! Kleine zusje, 
enkele dagen oud, was onze redding.

Bevrijding
Het duurde daarna niet lang meer of onze Poolse bevrijders 
kwamen. Ze kwamen over de Poolseweg en de Tilburgseweg 
naar Breda en dus niet door onze straat, want daar waren 
ook al lang geen Duitse soldaten meer. Wat wel angstig was, 
was natuurlijk het bulderen van de kanonnen van de tanks 
en de artillerie. 

Op die 29ste oktober was er tegenover ons, terwijl wij in onze 
kelder verbleven, een granaatinslag in de middelste woning 

van de drie huizen onder één kap. Uitgerekend bij een NSB-
familie. De twee bewoonsters die toen in de schuilkelder 
bij de familie Sterkens zaten, waren juist even terug in hun 
huis om wat eten klaar te maken en werden getroffen. De 
gevolgen waren verschrikkelijk. Een van de dames was 
zwaar gewond door een granaatscherf en bloedde hevig. 
Vader Sterkens kwam mijn vader halen om te helpen en 
samen hebben ze haar zo goed mogelijk verbonden en 
op een handkar naar het St. Ignatiusziekenhuis vervoerd 
tijdens het heen en weer schieten van Poolse bevrijders en 
vluchtende Duitsers. 

Een hachelijk karwei dat voor hen beiden goed is afgelopen, 
tot grote opluchting van hun achtergebleven gezinsleden.  
Het meest geruststellend was dat we bevrijd waren, verlost 
van de Moffen waarvoor we vijf jaar grote angst hadden 
gehad. 

Leuk te vermelden is ook nog dat zeer kort daarna Poolse 
soldaten kwamen vragen of ze bij ons een aantal dagen in 
ons huis konden verblijven. GEEN ENKEL PROBLEEM! Zij 
werden met open armen ontvangen: Onze Bevrijders. 

Henk van Gils (*1938)
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In de Leystroom worden veel 
activiteiten ontplooid. Niet alleen voor 
de eigen bewoners, ook voor andere 
buurtbewoners is er in de Leystroom 
plek. Deze keer belichten we het werk 
van Paulinka, die wekelijks niet alleen 
ouderen weer aan het bewegen krijgt.

Wekelijks wordt er op dinsdagmorgen met plezier gedanst 
onder leiding van vakdansdocent Paulinka Schrooten bij De 
Leystroom.

Gezond of met een bewegingsbeperking, jong en oud 
iedereen is welkom! De stoelen worden in de kring gezet en 
als iedereen zijn plek heeft gevonden start de muziek.
De magie van de muziek en de dansbewegingen laten als 
vanzelf het lichaam en de geest ontspannen.

Er verschijnt een blije glimlach op de gezichten van de 
deelnemers en  armen, benen, handen en voeten genieten 
van de muziek en verkennen de bewegingsmogelijkheden.
Dans is een kunstvorm en een manier om je te kunnen 
uiten.

Wanneer bewegen niet meer als vanzelf gaat dan is deze 
manier van werken een uitkomst. Dansen geeft plezier, 
souplesse en meer spierkracht.Het daagt de hersenen uit 
en brengt je weer in contact met jezelf. Je voelt je fitter en 
mobieler.

Paulinka is gespecialiseerd in dansen met mensen 
met Parkinson, MS, reuma, dementie en andere 
bewegingsbeperkingen.

Elementen uit verschillende dans- en muziekstijlen kunnen 
gebruikt worden en de hersenen uitdagen.
Er worden verschillende technieken uit de fysiotherapie, 
pilates, yoga en dans gebruikt om de les vorm te geven.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het ziekteprocessen 
zoals Parkinson, MS en reuma kan vertragen en het 
zelfvertrouwen kan doen toenemen.
Momenteel wordt er in het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven onderzoek gedaan naar de effecten van dans op 
dementie.

Paulinka volgt samen met andere gespecialiseerde 
vakdansdocenten de ontwikkelingen op de voet.
Naast haar thuispraktijk geeft ze lezingen, presentaties  
en dansworkshops bij Alzheimer- en Parkinsoncafe’s en 
informeert zoveel mogelijk ziekenhuis- en zorginstellingen 
over de kracht van dans.

Dans als een natuurlijk medicijn om kwaliteit van leven te 
verbeteren. Na elke les drinken alle dansers samen een 
kopje koffie of thee in het sfeervolle restaurant van de 
Leystroom. Even napraten, contact maken, samen lachen en 
delen.

Nieuwsgierig?
Doe een keertje mee en ervaar het!
www.dbcplexus.nl

Dansen om je fit en vitaal te voelen bij De Leystroom

20

aWAY2DANCE



In maart was het zover: Integraal 
Kindcentrum Oase opende haar deuren op 
de prachtig gerenoveerde locatie aan de 
Kameelstraat 2. Een unieke plek waar cbs 
De Fontein en Kindercentrum Belle Fleur 
samen onderwijs en opvang verzorgen 
voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

De nauwe samenwerking tussen de leerkrachten van 
de basisschool en de pedagogisch medewerkers van de 
kinderopvang binnen het IKC zorgt voor een doorlopende 
leerlijn voor elk kind. “Een omgeving waar de ontwikkeling 
van kinderen integraal gestimuleerd wordt. Een unieke plek 
waar ieder kind tot zijn recht komt, gezien wordt en ruimte 
krijgt om zich breed te ontwikkelen,” aldus Arnoud Wever, 
bestuurder van de Stichting Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs Midden-Brabant, het overkoepelend orgaan waar  
De Fontein deel van uitmaakt.

Astrid Boot, directeur van Kindercentrum Belle Fleur, vult 
aan: “Bij Belle Fleur leren en ontwikkelen kinderen zich 
spelenderwijs, in lijn met het onderwijs op de basisschool. 
Er is een kinderdagverblijfgroep voor kinderen van nul 
tot vier jaar, een peutergroep van tweeënhalf tot vier jaar 
en buitenschoolse opvang. Daarnaast verzorgen we de 
lunchpauze voor kinderen die overblijven. Tijdens de lunch 
zorgt onze sportinstructeur voor een actief programma.
Kinderen van nul tot twaalf jaar blijven bij ons dus de gehele 

dag op één vertrouwde plek, een prachtige plek met ook 
buiten het gebouw veel ruimte en mogelijkheden.” 

Het pand waarin IKC Oase gevestigd is, is compleet 
gerenoveerd volgens de geldende richtlijnen en wensen 
van de school en de kinderopvang, met een prachtig, 
licht en transparant gebouw als resultaat. En dankzij de 
kleinschaligheid van zowel De Fontein als Belle Fleur heerst 
er een prettige, gemoedelijke sfeer.

Op woensdag 12 juni is het weer Nationale 
Buitenspeeldag. Deze dag heeft Belle Fleur 
Oase iets leuks georganiseerd voor alle 
kinderen uit de wijk! Buitenspelen is gezond 
en dat willen we graag stimuleren.

Deze middag zullen er verschillende 
activiteiten plaats vinden zoals oud Hollandse 
spelletjes, sport en spel en uiteraard is er ook 
wat lekkers voor de kinderen. Wij open onze 
poorten van 14:00 tot 16:00u. Deelname is 
geheel gratis!

Locatie: Kameelstraat 2 

De Fontein en Belle Fleur slaan de handen ineen

IKC OASE GEOPEND
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Meehelpen met Brabantpark 
Nieuws?
Al het zesde jaar op rij maken we Brabantpark Nieuws.  
In Heusdenhout geeft onze stichting Heusdenhout Nieuws 
uit. Beide bladen worden goed gelezen en we krijgen leuke 
reacties als de bladen verschenen zijn.  
 
Toch is het iedere keer weer een uitdaging om alles voor 
elkaar te krijgen. Telkens naar nieuwe verhalen zoeken, op 
de hoogte blijven van het nieuws, advertenties regelen opdat 
we de drukker kunnen betalen en ervoor zorgen dat die 
advertenties ook gefactureerd en betaald worden.  
 
We kunnen daarbij best wat handjes gebruiken. Wilt u 
wellicht een bijdrage leveren door plaats te nemen in de 
redactie, mee te helpen met het verkopen van advertenties of 
de website te onderhouden, dan vinden wij dat heel erg fijn! 
Stuur een mailtje naar info@breda-oost.nl en laat even weten 
wat uw bijdrage zou kunnen zijn. 

Gouden jubileum Zonnebloem 
Breda-Oost  
In 1969 is de afdeling Breda-Oost van de Zonnebloem 
gestart, nu dus al 50 jaar een begrip in de wijken 
Heusdenhout en Brabantpark. Aan dit gouden jubileum zal 
aandacht besteed worden met de gasten en de vrijwilligers.
Behalve donateurs heeft deze afdeling 103 ingeschreven 
leden, ook wel gasten genoemd. De gasten worden 
ondersteund door veertien vrijwilligers (waarvan vijf 
bestuurslid zijn).

De vrijwilligers helpen de gasten door hen te bezoeken en 
bij te staan wanneer ze dat nodig hebben. Vaak zijn er veel 
ouderen die eenzaam zijn en behoefte hebben aan aandacht, 
door middel van een praatje bijvoorbeeld. 
Ook worden er door deze Zonnebloemvrijwilligers allerlei 
activiteiten voor hen georganiseerd, die bijna allemaal in de 
Poelewei plaatsvinden.
Je kunt hierbij denken aan muziekmiddagen, bingo’s en 
leuke middagen waarbij over allerlei dingen in Breda wordt 
gesproken. Ook dit is een manier om mensen met elkaar in 
contact te brengen.

De vrijwilligers doen dit werk met hart en ziel en vinden het 
fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen.

Wil jij ook iets voor een ander betekenen en heb je nog een 
uurtje over? Of misschien wil je wel een bestuursfunctie? 
Schroom niet en kom met ons kennismaken.

Bel naar  076 - 5 64 63 72 of  stuur een e-mail naar natalie.
wiertz@zonnebloem.nl

Wij kijken uit naar je berichtje! 

Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Breda-Oost.

Traditiekamer Vliegbasis Gilze-
Rijen.
Wellicht ervaart u als wijkbewoner soms overlast van de 
vliegbasis Gilze-Rijen. Maar wist u dat er een museum 
bestaat over deze basis? 
 
Sinds 20 jaar is op de basis de Traditiekamer gevestigd.
Het is een kleinschalig museum dat inzicht geeft in het 
ontstaan, de geschiedenis en de betrokkenheid van de basis 
bij de ontwikkeling van de Nederlandse civiele en militaire 
luchtvaart.

Het museum omvat een bijzondere en uitgebreide 
collectie van foto’s, documenten, militaire uitrusting, 
vliegtuiguitrusting en -onderdelen en maquettes. Het geheel 
vormt een duidelijk beeld van de geboorte van de Vliegbasis 
Gilze-Rijen en de rol die zij heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van de Nederlandse burger- en militaire luchtvaart.

De Traditiekamer is gratis toegankelijk voor individuen, 
groepen, scholen, verenigingen en zo meer.  
De openingstijden zijn op woensdag en donderdag van 13.00 
uur tot 15.30 uur. Voor groepen groter dan tien personen 
kunnen afspraken worden gemaakt op andere dagen en 
tijden. 

Bezoekers kunnen zich melden bij de hoofdpoort van de 
vliegbasis met een geldig legitimatiebewijs. Van daar wordt u 
naar de Traditiekamer begeleid. 

De Traditiekamer heeft geen lift of traplift en is beperkt 
rolstoelvriendelijk.

Voor informatie:
Tel: 0161 - 296450 
Email: traditiekamer.gilzerijen@mindef.nl

KORT NIEUWS
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Colofon
Brabantpark Nieuws is een uitgave van Stichting 
Wijkactiviteiten Breda-Oost en wordt vier keer per jaar 
gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Brabantpark. 

Oplage: 
4.900 exemplaren

Hoofdredactie: 
Leon Colbers 

Redactie: 
Leon Colbers, Ton Dunk, Brenda Roels, Bart van der 
Cammen, Marthy Doemar, Ricky Zager e.a.

Vormgeving: 
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Redactie en Advertentieverkoop:
Stichting Wijkactiviteiten Breda-Oost
Kwekerijstraat 7
4817 MT Breda
Tel. 076 - 51 54 658
E-mail: info@breda-oost.nl
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De deadline voor de volgende Brabantpark Nieuws is  
12 augustus en 18 november. Voor Heusdenhout Nieuws 5 
augustus en 11 november. 
De bladen verschijnen drie weken na de deadline. 
De verspreidingsdata kunnen wel eens iets afwijken: 
beide bladen worden geheel gemaakt en bezorgd door 
vrijwilligers. We hopen op uw begrip hiervoor.  
U kunt uw kopij aanleveren via info@breda-oost.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
stukken in te korten. Ook zal niet alles geplaatst kunnen 
worden door ruimtegebrek. Overname van (delen 
van) artikelen is mogelijk, na vooraf overleg met – en 
uitdrukkelijke toestemming van – de hoofdredacteur en 
met bronvermelding.

De inhoud van Brabantpark Nieuws is met zorg 
samengesteld. Desondanks zijn fouten of omissies 
mogelijk. Uitgever en redactie zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Advertorial 
 
 

GRATIS YOGALES 
 
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Denise en met 
veel plezier geef ik op woensdagochtend yogales aan ouderen 
bij ‘t Houwke. 

Een les waarin we simpele yogaoefeningen doen die erop 
gericht zijn zowel de kwaliteit van leven als de vitaliteit te 
verbeteren. 
De les bestaat uit gewrichtsoefeningen, vloeroefeningen, 
houdingen, adem en ontspanningsoefeningen. Oefeningen 
die het lichaam meer balans, flexibiliteit en kracht geven en 
helpen kwalen te verlichten. 

Graag nodig ik u uit om gebruik te maken van de mogelijkheid 
om een gratis yogales bij mij te volgen en het zelf te ervaren.  

De yogales wordt elke woensdagochtend verzorgd van 9.45 tot 
10.45 uur. Kosten 5,90 euro per les. Ik hoop u graag te mogen 
ontmoeten! U kunt gewoon langskomen 9.45 uur voor een 
gratis les. Neem deze advertentie mee als waardebon. 

Vriendelijke yogagroet, 

Denise. ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.



Para Medisch Centrum 
Heusdenhout
Wilderen 2, 4817 VG Breda 
Tel: 076-5873300 
email: pmc@pmc-heusdenhout.nl
website:  www.pmc-heusdenhout.nl

Zorg op maat onder één dak:
• Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, bekken-

fysiotherapie, oedeemtherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, claudicatiotraining, echografie,
shockwave, neurorevalidatie en FysioFit.

• Beweegprogrammaʼs voor  Parkinson, beroerte, MS, diabetes,  COPD, hart- en vaatklachten, 
oncologie, individueel of in groepsverband.

Ruime parkeergelegenheid, buslijn 5 stopt voor de deur.

Naast fysiotherapie  zijn de volgende praktijken in het gebouw gevestigd:
ergotherapie, logopedie, podoposturaaltherapie, dieetadvies, 
en praktijkondersteuning dr. Schueler.

PMC HEUSDENHOUT – EEN GEVESTIGDE NAAM IN BREDA!
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afwisselend

Overblijfvrijwilligers gezocht!

Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij? 
En vind je het leuk om met kinderen te werken? 
Word dan overblijfvrijwilliger op de basisschool.  
 
• je begeleidt de kinderen bij het eten en spelen
• je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt
• je ontvangt een onkostenvergoeding
• je neemt deel aan ons cursusaanbod
 
Kijk voor meer informatie op www.kober.nl/overblijven 
of neem contact met ons op. 

t 076 504 56 00 e overblijven@kober.nl i www.kober.nl


